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mens en rechten

Het rapport ‘Het leven gaat 
door’ is te bestellen via info@
stichtinglos.nl

Dokters van de Wereld, de Johannes Wier Stichting,  
Lampion, de Nederlandse Vereniging voor Medische  
Polemologie, Pharos en Wemos berichten over gezond-
heidszorg en mensenrechten.

Wil Voogt, 
voorzitter Lampion 

Lampion is het Landelijk  
advies- en meldpunt voor de 
zorg aan illegalen

beeld: Joost van den Broek. HH

‘Omdat ik geen verzekering 
had, ben ik naar een 
zigeunerdokter gegaan’

U
Miezerige reden voor schending mensenrecht

Uit enquêtes blijkt steeds weer dat goede gezond-

heid en een goede gezondheidszorg hoog scoren. 

Om die te krijgen heb je goede dokters nodig. En 

dat hebben we in Nederland mooi voor elkaar: 

een heel systeem met goede opleidingen, bij- en 

nascholingen, een BIG-register en tuchtrecht. Toch 

zijn er zieke mensen die niet bij een goede dokter 

terechtkomen. Neem een 29-jarige Aziatische man: 

‘Ik had wat kleine probleempjes, zoals maagpijn 

en verkoudheid. Ik ben toen naar een Chinese 

arts gegaan in Amsterdam. Die heeft me geholpen 

met medicijnen op basis van kruiden. Ik had geen 

verblijfsvergunning en geen verzekering, waardoor 

ik niet naar de dokter kon. Daarom ging ik naar 

deze dokter. Daar moest ik bijna 100 euro per keer 

betalen. Ik ben daar drie keer geweest.’ 

Of lees de ervaring van een 43-jarige man uit het 

Midden-Oosten: ‘Ik heb een ongeluk gehad waarbij 

ik twee tanden ben verloren. Daardoor heb ik veel 

problemen gekregen. Ik had geen verzekering en 

daardoor niet de mogelijkheid om naar de tandarts 

of het ziekenhuis gegaan. Toen ben ik naar een 

zigeunerdokter gegaan. Dat was een Arabier die 

in Rotterdam werkte. Via via 

had ik zijn nummer gekre-

gen. Die heeft toen mijn 

tanden gemaakt. Maar dat 

bleek helemaal niet goed en 

hierdoor kreeg ik alleen maar 

meer problemen met mijn 

tanden.’

Beide verhalen komen uit het 

onlangs uitgebrachte rapport 

Het leven gaat door, gebaseerd op onder andere 

88 uitgebreide interviews met illegalen in de stad 

Utrecht.

De hierboven geciteerde mannen dachten dat ze 

geen reguliere zorg konden krijgen, vanwege hun 

illegaliteit. Ze zijn toen zelf maar gaan zoeken, in 

een soort ondergronds circuit van ongetwijfeld niet-

geregistreerde zorgverleners. 

Maar ook illegale patiënten die wél geïnformeerd 

zijn over de regeling die er bestaat voor de finan-

ciering van aan illegalen verleende zorg, vangen 

soms bot. Nog niet zolang geleden kreeg Lampion 

het signaal dat in een gemeente geen van de 

daar werkende huisartsen bereid was om illegale 

patiënten te nemen. Dat was zelfs nadat ze een 

brief van de LHV hadden ontvangen, die hen – nog 

eens –  uitgebreid informeerde over de mogelijk-

heid van vergoeding van de door hen gemaakte 

kosten voor de zorg aan illegale patiënten. 

Ook is het geval bekend van een illegale, zeven 

maanden zwangere vrouw aan wie inschrijving in 

een huisartsenpraktijk geweigerd werd. Reden: te 

veel gedoe. Bij wat voor soort dokter zij uiteindelijk 

is terechtgekomen, is niet bekend.

Fijn dat we in Nederland zoveel goede dokters 

hebben. Maar wat jammer dat een aantal van hen 

een zieke illegaal niet wil helpen omdat ze een 

formulier moeten invullen… 

Wat een miezerige reden om een mensenrecht te 

schenden.


